17 januari 2025: Op weg, menselijkheid en hoop

Op 17 januari houden we in de Regenboog weer een Dag van het Jodendom. Dit is van oorsprong een
initiatief van de katholieke kerk dat jaarlijks terugkeert. Normaliter heeft die dag de bedoeling om de

kennis over het Jodendom onder christenen te vergroten en de dialoog tussen joden en christenen te
bevorderen.

Het motto van de Dag van het Jodendom 2025 is: Op weg, menselijkheid en hoop. Het is ons niet
mogelijk om deze dag te houden zonder te raken aan het grote conflict in en rond Palestina en Israél,
waar velen van ons zich op betrokken voelen. Daarom willen wij deze dag graag ruimte bieden aan
perspectieven van hoop en menselijkheid, zoals ze zelfs in de meest dramatische situaties kunnen
worden ontdekt en beleefd.

De dag start met een korte blik op mensen en plekken uit Leiden, die een teken zijn van
menselijkheid en hoop, voorbeelden van heling.

Vervolgens zullen we samen met Erik van Praag zoeken naar tekenen van hoop in deze barre tijd in
Palestina en Israél. Van Praag was verbonden aan de Hope Flowers School, een basisschool in
Bethlehem met grote aandacht voor vredesonderwijs en trauma healing. Mede getraind door
Israéliérs begeleiden Palestijnse docenten en verzorgers kinderen uit de Westbank met grote
trauma'’s. Sinds kort begeleidt de school ook een grote groep weeskinderen uit Gaza.

Van Praag heeft ook meegewerkt in het project Compassionate listening, een manier van luisteren
waarbij buitenstaanders aan mensen in een conflictsituatie ruimte geven aan al hun gevoelens en
(voor)oordelen, in een hoopvolle zoektocht naar menselijkheid.

Beide projecten zijn voorbeelden van hoe we kunnen handelen in tijden van schijnbaar
onverzoenlijke conflicten.

’'s Middags zullen we op basis van deze voorbeelden in kleine groepjes met elkaar spreken en naar
elkaar luisteren, over onze eigen emoties en (voor)oordelen. Als het weer het toelaat gaan we op
weg, wandelen we in de buurt. Bij slecht weer ‘wandelen’ we in het gebouw van de Regenboog.

De dag eindigt met een korte reflectie op dat wat ons in deze barre tijden hoop biedt op
menselijkheid.

Organisatie: Willy Hoogendoorn, Peterhans van den Broek, Herman Gombert en Pieter Schrijnen.
Deelname kost € 10. Op het eind van de dag is een collecte voor de ondersteuning van de Hope
Flowers School te Bethlehem.

Inschrijven via: https://forms.gle/Dz7Uh82mpznaclGv6

Het aantal plaatsen is beperkt. We hanteren een reservelijst en zullen de reserves een week van
tevoren laten weten of ze kunnen deelnemen.

Erik van Praag: www.erikvanpraag.nl
Voor vragen: dagvhjodendom@kcregenboog.nl
Website: https://deregenboogmerenwijk.nl/nieuws/dag-van-het-jodendom/
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17 januari 2025

OP WEG, MENSELIJKHEID EN HOOP
Programma

Ontvangst met koffie

Opening
door Pastor Willy Hoogendoorn

Op weg in Leiden
Een kleine serie van en met Leidenaren over het werken aan heling.

Met mensen onderweg

Gesprek geleid door Erik van Praag, over initiatieven zoals The Hope Flowers School in
Bethlehem, en Compassionate Listening: hoe versterken we elkaars menselijkheid?
Hoe voeden we elkaars hoop?

Ook een introductie voor de gesprekken in de middag: hoe luisteren we naar elkaar?

Gezamenlijke lunch

Op weg in de Merenwijk
Als het weer het toelaat, wandelingen in kleine groepjes in de buurt, anders
gesprekken in kleine kringen in de Regenboog,

Terugkomst
Verzamelen van enkele elementen uit de gesprekken.

Korte afsluiting
Door pastor Willy Hoogendoorn samen met Erik van Praag

Op het eind van de dag is een collecte voor de ondersteuning van de Hope Flowers
School te Bethlehem.

Kerkelijk Centrum de Regenboog
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