Vredesboodschappen uit andere
geloofstradities

- door de Syrische moslima Tuka Badenjki;
- door de Jood Leo Levie;
- door de Bahd'’i Casper Lagas

De naam vrede “As-Salaam” is een van de 99 namen van Allah. Allah heeft Zichzelf As-
Salaam genoemd en heeft de gelovigen opgedragen om in vrede te leven. De groet van de
islam is vrede (As-Salaamu 'Alaykum), en het afsluiten van het gebed bevat de woorden: "As-
Salaamu 'Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh". Bovendien is vrede een teken van Zijn
genade. Allah zegt in de Koran: “Vrede! Een woord van een Meest Barmhartige Heer” (Surah
Ya-Sin, vers 85).

Wat betekent de naam Allah As-Salaam?

De naam heeft verschillende betekenissen, waaronder:

1. Allah is Degene wiens wezen, eigenschappen en daden vrij zijn van elke tekortkoming
of gebrekkigheid.

Bijvoorbeeld: Rust in de natuur weerspiegelt vrede. Wanneer we naar de natuur gaan, zien
we de perfecte schepping in alles: het gezang van de vogels, de hoge en stevige bergen, het
groen van de bomen, de stilte van de zee, en de dauwdruppels die zich op het groene blad
verzamelen. Deze schoonheid roept een gevoel van innerlijke vrede op. Allah zegt in de
Koran: “Hij is Allah. Er is geen god behalve Hij. De Koning, de Heilige, de Vredige (As-
Salaam)” [Surah Al-Hashr, vers 23].

2. Wanneer verdriet en zorgen toenemen, wanneer depressie en psychologische
problemen zich opstapelen, zoekt de mens troost door de naam van Allah As-Salaam in zijn
hart te herhalen. Dit brengt rust en vrede in zijn ziel: Ya Salaam, Ya Salaam.

3. Allah wil dat Zijn dienaren in vrede met elkaar samenleven. De Profeet Mohammed
(vrede zij met hem) heeft gezegd: "Een moslim is degene voor wie de mensen veilig zijn voor
zijn tong en zijn hand."

Assalaam aleikum!

Vanavond is het kerstnacht, morgen is het 1ste Kerstdag. Morgen is het ook de eerste dag
van Chanoeka, het joodse inwijdingsfeest. Dat is het feest waarop wordt gevierd dat het
Joodse volk onder aanvoering van Jehoeda de Macabeeér een overwinning op de vijand had
behaald, waarna de tempel opnieuw werd ingewijd.

Morgenavond steken Joden in de hele wereld het eerste kaarsje op de 8-armige kandelaar
aan en vieren dan 8 dagen lang dat feest, iedere dag 1 kaarsje extra, zodat de 8e dag alle
kaarsjes branden .

Zo is er een duidelijke overeenkomst in symboliek aan te geven, want niet alleen Kerstmis is
een lichtfeest, maar ook het joodse volk kent lichtpunten en blijft er altijd hoop in ons aards
bestaan.

Ik roep u allen op om vooral verdraagzaam, tolerant en respectvol met uw medemens om te
gaan ongeacht iemands achtergrond of identiteit.

Shalom!



Gebed voor de Mensheid.

O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt
beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw
dienaren, en de gehele mensheid wordt door Uw tabernakel beschut; allen zijn verzameld
rond Uw Tafel van overvloed; allen worden verlicht met het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen, beschut allen en verleent leven aan
allen. Gij hebt eenieder met talenten en mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in
de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren
één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis.
Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven.

O God! Hef hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God!

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze
ogen met het licht van Uw leiding. Streel onze oren met de melodie van Uw Woord, en

beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij zijt Degeen die de
tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.



