
Verslag Breed Beraad (‘Concilie deel 1) 

Ekklesia Leiden, 1 oktober 2023 in ‘De Regenboog’  
      
Het concilieproces 
Er zijn de afgelopen maanden openhartige gesprekken gevoerd met bijna alle werk- en 
participantengroepen en met groepjes individuele leden over hun activiteiten en visie op de 
toekomst van de Ekklesia Leiden. Het concilie-proces heeft de beeldvormende fase 
afgesloten. 
De nu volgende – meningsvormende - fase, die op deze middag is begonnen, beoogt de 
beelden om te zetten in meningen, daarna in keuzes en consequenties daarvan (10 
december) en die weer te verwoorden in besluiten (februari 2024) en een beleidsplan.(mei 
2024) 
 
Het doel van 1 oktober was gezamenlijk de uitgangspunten en richting te bepalen voor de 
toekomst van onze Ekklesia. Meningen vormen maar die je ook mocht veranderen in de loop 
van de middag. Het werd een middag van posities verkennen en ‘bewegen’.  
De werkwijze was bedacht om alle deelnemers de gelegenheid te geven hun mening te laten 
zien en horen, dus ook wie uit zichzelf niet zo snel het woord neemt. 
 
Waardenspel en kwadranten 
Het beraad bestond uit 2 elementen: een ‘waardenspel’ met 9 voor de Ekklesia belangrijk 
gevonden waarden, die uit de gesprekken met de groepen waren voortgekomen. In 8 
groepen kozen zo’n 90 deelnemers in overleg in achtereenvolgens duo’s, viertallen, 
achttallen en de hele groep telkens de 3 belangrijkste waarden.  
Een kwadranten-keuze was het tweede element. 
 
Waardenspel : zoeken naar consensus 
Het overleg over onze waarden liet vooral zien dat openheid naar elkaar, uitwisseling van 
argumenten, bereidheid te luisteren naar elkaars interpretaties van de waarden en tot 
consensus te komen kenmerkend was voor de sfeer van het beraad. Er was bijvoorbeeld 
discussie over  de vraag of ‘solidariteit ‘nu inclusief ‘omzien naar elkaar’ en ‘wereldwijd’ was 
of dat het omzien solidariteit insloot. 
In het eindspel mocht iedere deelnemer van de groep haar eigen 3 belangrijkste waarden 
met een stickertje aangeven. Het resultaat, met de waarden in de volgorde zoals ze 
gepresenteerd waren, zie je hieronder. 
 

 
Kwadranten : opstaan en stemmen met je voeten 
Maar vóór dit waardenspel werd de deelnemers gevraagd te ‘stemmen met de voeten’, het 
tweede element van de middag.  

- Gevraagd werd een positie te kiezen in één van de 4 kwadranten, die volgens jou 
typeert waar de Ekklesia nu staat in doen en laten.  

- Daarna was de vraag te gaan bewegen naar die positie die jij zelf in de toekomst 
verkiest en  

- tenslotte naar wat het beste zou zijn voor de toekomst van de Ekklesia als 
gemeenschap. 

- Dat verzoek werd aan het eind van het beraad nog eens gedaan.  

Solidariteit 16 
Rechtvaardigheid 22 
Nieuwsgierigheid 13 
Inspirerende - Geloofsgemeenschap 69 
Omzien naar elkaar 37 
Open & Inclusief 32 
Verdieping & Spiritualiteit 60 
Onafhankelijkheid - 
Buiten de gebaande paden - 

Een Inspirerende geloofsgemeenschap, 
Verdieping & spiritualiteit en Omzien naar 
elkaar bleken voor velen de belangrijkste 
waarden te vertegenwoordigen, waarbij het 
Omzien naar elkaar niet alleen begrepen 
moest worden als het omzien naar elkaar 
binnen onze Ekklesia, maar ook als het 
omzien naar anderen daarbuiten, in brede 
zin, dichtbij en veraf. 



Op de vloer waren kwadranten uitgezet met het volgende beeld (dat in dit verslag is 
aangepast aan de foto’s) 

 

 
 

 
 
 
  



In de pauze kwamen sommigen nauwelijks toe aan een koekje bij de koffie of thee omdat er 
nog veel te bespreken was. 

Visioenen: “...het is al begonnen …” 

Het tweede deel van het beraad startte met een paar korte vraaggesprekjes onder de titel 
‘Visioenen, het is al begonnen , merk je het niet ?’ Dagvoorzitter Rinske Boersma sprak met 
Maria Draaiers over ‘het bewegen’ van de schola met nieuw repertoire. Zij noemde als 
voorbeeld het op muziek zetten van de gedichten van Ida Gerhardt. Ook de werkwijze van 
een muziekgroep bij het voordragen van de keuze van de liederen in de vieringen lichtte 
Maria toe.  Jan Halin schetste hoe verbeelding meer ruimte kan scheppen om elkaar op een 
andere manier te ontmoeten dan via taal. Als voorbeeld noemde hij de activiteiten rondom 
het thema ‘ontketenen’. Dardan Bastiaan heeft een beeld geschetst van de manier waarop 
initiatieven en ideeën van studenten op het gebied van zingeving en spiritualiteit ontwikkeld 
worden, zoals de verbindende kracht van poëzie. Daarbij hield hij een pleidooi om los te 
komen van de kerkelijke infrastructuur en beter aan te sluiten op wat voor jongeren nodig is 
in deze tijd. 
Owe Boersma, is enthousiast over de vele talenten in de ekklesia en hoopt als “medeganger” 
aan de slag te gaan om die potentie te helpen uitdrukken. 

Na deze vraaggesprekjes werd alle deelnemers gevraagd in twee- of viertallen met je naaste 
buur je eigen visioenen uit te wisselen en elkaar te vertellen wat nodig was omdat visioen 
werkelijkheid te maken.  

Nogmaals : de kwadranten 

Na de visioenen werd de deelnemers gevraagd opnieuw een plaats in de kwadranten in te 
nemen op basis van de vraag ‘waar wil je met de ekklesia naar toe ?” en opnieuw werd er 
‘bewogen’. Met name de kwadranten 3 en 4 raakten gevuld, terwijl meerderen positie kozen 
op of vlak naast de scheidslijnen. Om commentaar gevraagd sprak Henk Schouten: “Zoek 
God in de maatschappij”.  

In de eerste ronde (waar staan we nu?) was het druk in kwadrant 1 en 3, terwijl vervolgens 
de beweging naar de eigen voorkeur (waar wil ik heen ?) meer richting kwadrant 4 ging.  
De beweging daarna (op de vraag naar wat het beste zou zijn voor onze Ekklesia) liet meer 
beweging naar het derde kwadrant zien. Het was verrassend en leerzaam om jezelf te 
positioneren, na te denken waarheen je gaat en om bij anderen te zien waar ze stonden en 
waarheen ze bewogen.   

Afsluiting 
Robert van der Toorn sloot als Voorzitter van de Vereniging Ekklesia Leiden af met zijn 
eerste indrukken en een vooruitblik. We hoorden dat we aan de slag moeten om onze 
keuzes en de mogelijke consequenties daarvan in beeld te brengen, zodat we op ons 
vervolgberaad op 10 december een nieuwe koers kunnen uitzetten. 
Tenslotte riep dagvoorzitter Rinske ons op deel te nemen aan deze voorbereidingen en 
dankte zij alle deelnemers voor hun actieve en motiverende inbreng. 
 
De volgende (werkgroepen) wordt gevraagd de uitkomsten van het beraad van 1 oktober om 
te zetten in concrete keuzes, met de gevolgen en dilemma’s die daar uit voortkomen. 
- Het Team Vieringen, - de werkgroep Pastoraat, - De stuurgroep Diaconie, - de PR-groep 
(incl. HLN), - de groep Kind en Jongeren en de nieuw te vormen - werkgroep 
‘Samenwerking’. 
Je kunt je opgeven om mee te doen aan één van de groepen via het mailadres van het 
concilie: concilie@ekklesialeiden.nl. Daarnaast zal de voorbereidingsgroep ons tussentijds 
op de hoogte houden van de vorderingen. 
 
‘De steppe zal bloeien…’ zongen we met z’n allen a capella als afsluiting vóór we met een 
hapje en een drankje konden napraten. 
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