
Vieren en dienen/doen 
“Zoek God in de wereld.”1 

“De Leidse weg: geloven moet je doen.”2 

 

In het kwadrant van het Concilie stonden in oktober veel participanten in het midden maar schoven 

velen van hen op naar de ‘Wereld’ en naar ‘Samenwerking’ toen zij hun gedachten over de toekomst 

van onze gemeenschap wilden uitdrukken. Onze gemeenschap wil vieren én dienen, in 

samenwerking. 

 

Dilemma: Hoewel de Ekklesia keer op keer in staat blijkt bewegingen en initiatieven op gang te 

brengen (Projecten van de Diaconie, Taalgroep, BijMei/ Groentendeler, Grootouders voor het klimaat, 

slavernijdiscussie, kritische kunst, etc), kent de Ekklesia geen orgaan dat interne en externe 

samenwerking op maatschappelijk vlak waarneemt, stimuleert, ondersteunt en uitdraagt. 

 

De huidige stuurgroep Diaconie doet goed werk in de (financiële) ondersteuning van een 20-tal 

kleinschalige projecten maar beperkt zich daartoe. 

 

De Ekklesia ontbeert een Team ‘Kerk en Wereld’. 

 

Een dergelijk team zou tot taak hebben de zogenaamde dienende dimensie van ons kerk-zijn in 

bredere zin permanent in het oog en op de agenda te houden. Het team zou uit maatschappelijk 

betrokken leden moeten bestaan, die een programma ontwerpen en helpen uitvoeren en de thema’s 

van onze kerk in de wereld in de aandacht houden tijdens de vieringen en daarbuiten. Naast het 

eerdergenoemde, denken we bij activiteiten in die horizontale dimensie onder andere aan: 

- inter-levensbeschouwelijke dialoog/ Levensbeschouwelijk Platform; 

- samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties (Bakkerij 

Voedselbank etc.); 

- samenwerken met de Taalgroep; 

- banden met studentenpastoraat; 

- contacten met vertegenwoordigers van het MBO; 

- duurzaamheid en klimaat; Grootouders voor het klimaat; Green Kitchen; Groene 

kerken; de Groentedeler; 

- verdraagzaamheid en verbinding binnen de samenleving; 

- eenzaamheidsbestrijding; 

- meditatie met andere gezindten en buitenkerkelijken; 

- wereldburgerschap voeden. 

 

Enfin: Hoe gaan we, geïnspireerd door de Remonstrantse uitzending  

 

“Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid 

voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld, met haar noden, 

en gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht, onder Gods zegen” 

 

de wereld in? 

 

 

 
1 Henk Schouten tijdens het Concilie 
2 Karin van den Broeke tijdens haar verbintenisdienst 2 oktober 2022 


